
Na een strijd, moeizaam gestreden 

ging je heen, niet onverwacht. 

Niemand wist hoeveel jij hebt geleden 

onuitputtelijk was je kracht. 

Maar ook hieraan kwam een einde 

het deed je pijn om ons te laten staan 

En hoe moeilijk het ook is, 

ook hiermee hebben wij vrede,  

omdat je nu kunt rusten gaan. 

 

Dankbare gedenken wij 

 

 

Marie Jeanne Van Brabant 

weduwe van 

Bèr Vandersmissen  

.. 

 

Geboren te Hasselt op 20 juni 1917  

en er zachtjes ingeslapen  

in het Woon– en Zorgcentrum Sint-Elisabeth 

op dinsdag 10 december 2019.  
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De bomen komen uit de grond 

En uit hun stam de twijgen 

En ied’reen vindt het heel gewoon 

Dat zij weer bladeren krijgen 

We zien ze vallen naar de grond 

En dan opnieuw weer groeien 

Zo heeft de aarde ons geleerd 

Dat ál wat sterft zal bloeien 

– Toon Hermans –  

 

 


