
De zon ging onder 

voor het avond werd 

.Denise Vandebosch 

echtgenote van  

Michel Goossens 

Geboren te Hasselt op 5 april 1945  

en zachtjes van ons heengegaan  

in het Jessa ziekenhuis (Campus Virga Jesse)  

te Hasselt op vrijdag 14 december 2018, 

gesterkt door het Sacrament der Zieken. 

 

De uitvaartliturgie, gevolgd door de crematie te Hasselt 

zal plaatsvinden in de Heilig Kruiskerk te Runkst 

 op zaterdag 22 december 2018 om 10.30 uur.  

  

Samenkomst met gelegenheid tot groeten in de kerk,  

Kruisherenlaan 29 te 3500 Runkst (Hasselt), vanaf 10 uur.  
 . 

De plaatsing van de asurne van Denise in het familiegraf 

 op het urneveld van de stedelijke begraafplaats Kruisveld te Hasselt,  

zal dezelfde dag plaatshebben in familiekring. 

 . 

Afscheid van Denise kan genomen worden in het 

 Uitvaartcentrum Beutels, Sint-Hubertusplein 5 te 3500 Hasselt,  

op vrijdag 21 december 2018 van 19 tot 20 uur 

in aanwezigheid van de familie.   

Rouwbetuigingen: Familie Vandebosch - Goossens 

          p/a Sint-Hubertusplein 5 - 3500 Hasselt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Denise leeft verder in de harten van: 

 

  haar  liefhebbende echtgenoot  

                    Michel Goossens 

 

           haar lieve kinderen 

                   Dominique en Serge Kleykens - Goossens 

 

           haar liefdevolle kleinkinderen 

                    Lien Kleykens en Xavièl De Ligt   

 

     

  haar schoonzussen, schoonbroers, nichten en neven. 

 

 

        De families Vandebosch, Goossens en aanverwanten. 

 

 
 
 

Met dank aan het personeel  van de dienst intensieve zorgen 

van het Jessa ziekenhuis (campus Virga Jesse) te Hasselt,  

voor hun goede zorgen en speciale dank aan iedereen  

die Denise met zorg, warmte en liefde omringd heeft. 

 

 

 

 

 

 

.Online condoleren: www.uitvaartcentrumbeutels.be  



   Uitvaartcentrum Beutels  

  Sint-Hubertusplein 5  -  3500 Hasselt | tel: 011 965 964  

  Online condoleren: www.uitvaartcentrumbeutels.be 

Denise 

1945 - 2018 

Zoveel sterren aan de hemel, 

zoveel liefde hebben wij van jou gekregen. 


