
 

 

 

Sterven doe je niet ineens 

maar af en toe een klein beetje. 

En alle beetjes die je stierf, 

‘tis vreemd maar die vergeet je. 

Het is je dikwijls zelfs ontgaan 

Je zegt: ‘Ik ben wat moe’ 

Maar op een keer, dan ben je 

aan het laatste beetje toe. 

                                      

                                               Toon Hermans 

 

                              

 

 

Dankbare herinnering aan 

 

 

Willy Billen 

echtgenoot van  

wijlen Alice Polders (†2003) 

.. 

 

Geboren te Wellen op 15 juli 1935 

en van ons heengegaan   

in het Jessa Ziekenhuis (campus Salvator) te Hasselt  

op zondag 2 september 2018.  
. 
 



Sint-Hubertusplein 5, 3500 Hasselt | 011/965.964 

info@uitvaartcentrumbeutels.be 

Online condoleren : www.uitvaartcentrumbeutels.be 

Voor elk klein gebaar waardoor je het leven van  

Willy gelukkig maakte,  

voor je steun en medeleven, nu bij zijn heengaan,  

dankt de familie je van harte. 

Willy 

1935 - 2018  


