‘t Moment waarop jij stierf,
toen brak mijn hart in twee,
één helft gevuld met pijn
de andere helft stierf mee.

Liefdevol aandenken aan

Ik lig vaak wakker ‘s nachts
en denk dan vol verlangen

Marecellin “Marcel” Wijnants aan toen jij er nog was;
echtgenoot van van tranen nat mijn wangen.
Maria “Jakke” Beutjens P herinnering 2an Jou

is wat mij nooit verlaat,
die vult mijn hart met pijn,

iets wat nooit overgaat.
Geboren te Alt-Hoeselt op 26 juni 1942 en zachtjes

ingeslapen in het Jessa Ziekenhuis (campus Virga Jesse) en daar blijf jij voorgoed
te Hasselt op dinsdag 24 februari 2020 '

. - tot eens die dag aanbreekt
omringd door zijn echtgenote. dat ik jou weer ontmoet.

lk berg je in mijn hart



Voor elk klein gebaar waardoor je het leven van
Marcel gelukkig maakte,
voor je steun en medeleven, nu bij zijn heengaan,
dankt de familie u van harte.
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