
 

 

 

 

Als je kunt geloven,  

dat er een God is,  

die van je houdt,  

niet alleen als je leeft,  

maar meer nog als je dood gaat,  

dan wordt sterven  

als een kind thuiskomen bij de Vader  

in een land waar alles goed is  

en waar het leven pas voorgoed begint  

in een eeuwig nu.  

    Phil Bosmans  

  

  

  

Dankbare herinnering aan 

 

Mevrouw 

Louise Welkenhuyzen 

zuster Christina 

 Grauwzuster van Zoutleeuw 

 

Zij mocht het leven ontvangen te Opgrimbie op 3 april 1931. 

Als grauwzuster sprak ze haar geloften uit op 29 april 1957. 

Ze is zachtjes gestorven in het Woon– en zorgcentrum  

huize Sint-Jozef te Nieuwerkerken  

op donderdag 25 juli 2019, 

gesterkt door het Heilig Sacrament van de Zieken. 

 



Voor elk klein gebaar waardoor je het leven van 

zuster Christina gelukkig maakte,  

voor je steun en medeleven, nu bij haar heengaan,  

danken de grauwzusters en de familie je van harte. 

Zuster Christina 
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