
Sommigen zeiden Bertha, anderen Matchke en later werd het  
Bertje, maar welke naam ze je ook hebben gegeven, jij was er  
altijd voor iedereen, met een warme glimlach.  
Je doorzettingsvermogen is legendarisch: drie kinderen  
grootbrengen op krukken heb je met verve gedaan. Al zingend  
deed je het huishouden en heb je prachtige kleren gemaakt.  
Reizen was je hobby en lange spannende reisverhalen over  
trektochten van de Sahara tot de Noordkaap komen nog altijd 
aan bod als we aan je denken. We gaan je heel hard missen.  
Dank je wel om er altijd voor ons geweest te zijn. 

  

 

  

Bertha  
       Wijgaerts

dank U oma 
Kermt 4 november 1934 - Hasselt 31 mei 2019  

Wij danken u voor het meeleven en uw vriendschap, 
Patricia - Felicie - Frank - Anita - Silvano 

Iris - Leandro - Massimo 
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