
 

Als ik dood ga, huil maar niet  

ik ben niet echt dood moet je weten 

het is de heimwee die ik achterliet,  

dood ben ik pas als jij die bent vergeten.  

En als ik dood ga, treur maar niet  

ik ben niet echt weg moet je weten  

het is het verlangen dat ik achterliet  

dood ben ik pas als jij dat bent vergeten.  

En als ik dood ga, huil maar niet  

ik ben niet echt dood moet je weten  

het is maar een lichaam dat ik achterliet  

dood ben ik pas als jij mij bent vergeten  

dood ben ik pas als jij mij bent vergeten  

                                                     Bram Vermeulen  

    

 

Liefdevol aandenken aan 

 

 

Fernande “Naatje” Rombouts 

weduwe van  

Theodoor “Dor” Vroonen. 

 

Geboren te Hasselt op 1 juni 1925  

en zachtjes maar vredig ingeslapen  

in het Jessa Ziekenhuis (campus Salvator)  

te Hasselt op zaterdag 10 maart 2018.  

 

 



Sint-Hubertusplein 5, 3500 Hasselt | 011/965.964 

info@uitvaartcentrumbeutels.be 

Online condoleren : www.uitvaartcentrumbeutels.be 

Voor elk klein gebaar waardoor je het leven van  

Naatje gelukkig maakte, voor je steun en medeleven, 

nu bij haar heengaan, dankt de familie je van harte. 

Naatje 

1925 - 2018  

Geen schat op aarde  

is groot genoeg 

om jou te vervangen 


