
 

 

Lief Bommake, 

Warmte en liefde heb je ons in overvloed gegeven 

kon je nog maar langer bij ons zijn gebleven 

… elke mooie herinnering herbeleven. 

Met elke traan die over onze wangen rolt, 

wensen wij je terug we willen je weer bij ons, heel vlug. 

. 

Jou verliezen valt niet te plaatsen zo opeens, zo onverwacht.  

Jou blijven trots maken, is onze drijfkracht. 

Je hebt ons zoveel geleerd 

zoveel herinneringen met ons gemaakt 

ik weet dat je nu vanuit een andere,  

mooie onbereikbare plaats ver,  

maar toch zo dichtbij in ons hart 

over ons waakt. 

 

 

 

 

Liefdevolle herinnering aan 

 

Paula Michiels 

echtgenote van wijlen  

Fons Vanderstraeten (†1983) 

.. 

 

 

Geboren te Hasselt op 1 september 1928  

en er zachtjes ingeslapen in het Jessa Ziekenhuis  

(Campus Virga Jesse)  

op maandag 20 maart 2023.  

 



Sint-Hubertusplein 5, 3500 Hasselt | 011/965.964  

Reyerstraat 51, 3540 Schulen (Herk-de-Stad) | 013/555.780 

info@uitvaartcentrumbeutels.be 

Online condoleren : www.uitvaartcentrumbeutels.be 

Voor elk klein gebaar waardoor je het leven van  

Paula gelukkig maakte,  

voor je steun en medeleven, nu bij haar heengaan,  

danken wij u van harte. 

Paula 

1928 - 2023 


