
 

Theo had het nog  

zo mooi bedacht: 

Doodgaan 

is verhuizen in de nacht. 

 

“Waar naartoe ? “ 

“Wie helpt jouw 

koffers dragen?” 

Had ik hem 

nog willen vragen. 

Maar gisteren is Theo 

plots verhuisd. 

Heel alleen 

en zonder koffers. 

Ik weet  

niet eens waarheen…  

 

 

 

Dankbare herinnering aan 

 

 

De heer 

Theo Opdenacker 

. 

 

. 

Geboren te Boorsem op 26 februari 1949 

en in de heer overleden  

in het Woon– en Zorgcenrtum Salvator  

te Hasselt op maandag 26 september 2022, 

voorzien van het Sacrament der Zieken. 

 



Sint-Hubertusplein 5, 3500 Hasselt | 011/965.964 

Reyerstraat 51, 3540 Schulen (Herk-de-Stad) | 013/555.780 

info@uitvaartcentrumbeutels.be 

Online condoleren : www.uitvaartcentrumbeutels.be 

Voor elk klein gebaar waardoor je het leven van  

Theo gelukkig maakte,  

voor je steun en medeleven, nu bij zijn heengaan,  

danken wij u van harte. 

Theo 

1949 - 2022 


