Dankbare herinnering aan

Ze zeggen wel: denk aan de herinnering ...
Desondanks blijft het afscheid nemen.
Maar als er iemand dlierbaar van je ging,
dan mag je zeker ook eens wenen.

Jan Hubert Dingenen
Is het afscheid dan het ergste wat er is?

eChtgenOOt van Alsof er mij niets om voor te leven blijft.
Ll l i ane D e el ke ns De volle leegte. Dat aanwezige gemis.

Het verdriet dat voelbaar bovendrijft ...

Geboren te Kaulille op 17 februari 1934 Als tranen zich laten bedwingen
om weer geluk te mogen verlangen

dan zullen de fijnste herinneringen
al dat verdriet vervangen.

en zachtjes ingeslapen in
het Jessa Ziekenhuis (campus Salvator) te Hasselt
op dinsdag 20 september 2022.
Marius Degeest



Voor elk klein gebaar waardoor je het leven van
Jan gelukkig maakte,
voor je steun en medeleven, nu bij zijn heengaan,
danken wij u van harte.
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