
 

Sterven doe je niet ineens 

maar af en toe een beetje 

en ieder beetje dat je sterft 

‘t is vreemd, 

maar dat vergeet je. 

Het is je dikwijls zelf ontgaan 

je zegt, 

 

Dankbare herinnering aan 

 

Raymonde Salens  

“Tante Mos”  

echtgenote van wijlen  



Voor elk klein gebaar waardoor je het leven van Mos 

gelukkig maakte, voor je steun en medeleven, 


